De grote ademnood

Onwerkelijk die weken van binnen
zien hoe de lente buiten groeide
bloeide vogels zongen jubelden

de hemel ongeschonden blauw

hoe angst de straten overnam
de stad als uitgestorven
op stoepen stille wandelaars

alleen in bogen dansten

hoe cijferstromen van getroffenen
onze huizen overspoelden

hun hijgen hoorbaar in ons zwijgen
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