
  AFSCHEID      (november 2020)  

   

Onverwacht die mail over je dood 

   

een maand geleden nog  las je  

in heldere woorden  een herdenkingsvers  

voor R. de dichtende ober 

  dodelijk getroffen door het virus  

   

en nu jijzelf   in 3 weken tijd 

  Geen griep, waarschuwde je 

  kilo’s lichter,  thuis in bed 

  in contact met je kleinkinderen op IJsland 

   

Aaaah,  een klaagzang  voor jou            

energiek mens dichteres van vele verzen 

  IJslandvaarster  waar in  het voorjaar 

  kuddes schapen woesj, woesj de bergen op     

  de weiden in trekken  hele dorpen er achteraan   

   

  Aaaaah,  een klaagzang  voor jou  

  onverhuld sprekende dichtende levende vrouw 

  je ging als een vallende ster in de nacht  

pijlsnel   onverwacht    

        Lonne Goemans 

   

  



         

          

    

   

   


