
Kippenvel bibberen  
 
 
deze hele stad is morsdood  
lijkt of de wereld is vergaan  
kijk daar schijnt de volle maan  
met dode stralen op de stad  
 
waarom is er zoveel verdriet  
er brandt een straatlantaarn  
maar geen mens die het ziet  
het asfalt wacht net zoals ik  
 
op wie er gaan en komen wil  
maar de hele wereld staat stil  
ook ik zal in stilte vergaan  
deze hele stad is morsdood  
 
de nacht is lang en ik sta bloot  
voor het open raam te staren  
naar het niets dat er niet is  
het motregent hemelse pis  
 
zo vies zo triest en zo verwoest  
is mijn dode stad mijn lichaam  
dat ik in alle botten en gaten  
kippenvel bibberen moest 
 
 
Michiel Bollinger 10 december 2019 / 18 april 2020 
 


