
AANRAKEN	
	
Ik	wil	niet	naar	IKEA.	Ik	wil	naar	het	museum.	Met	elkaar.	Knuffelen.	Dansen.	Dicht	tegen	
je	aan.	Zweten.	Zon.	Zin.	Zalig.	Naar	het	theater.	Muziek.	Aanraken.	Snuiven.	Schuiven.		
Schuilen.	Schuren.	Veel	mensen.	Overal.	Kleine	ruimtes.	Harde	lach.	Lekkerbekken.	
Mond.	Hand.	Arm.		
	
Diep	filosofische	kwesties	in	tijden	van	corona:	
	
Als	ik	met	een	recept	kook	wordt	het	minder	goor.	Okselhaar	prikt	minder	dan	
beenhaar.	Hoeveel	afstand	is	afstand?	In	corona	droom	ik	levendiger.	Ellende	houdt	niet	
op	als	je	het	niet	ziet.	Thuis	kun	je	ook	dansen.	Elke	dag	douchen	is	overrated.	Gister-	
morgen-	vorige	week-volgende	maand.	Online	is	niet	hetzelfde	als	offline.	Waarom	
willen	vliegen	altijd	door	het	dichte	raam	naar	buiten?	Seks.	Is	het	nou	corona	of	covid?	
Een	spijkerbroek	zit	strak.	Zal	ik	een	bh	aandoen	vandaag?	Mensen	op	tv	die	elkaar	
aanraken	is	raar.	Rust.	Scherm.	Je	moet	ook	af	en	toe	in	de	verte	kijken.	Natuur	is	saai.	
Wat	is	erger:	Groundhog	day,	dat	je	dezelfde	dag	telkens	herbeleefd,	of	dat	alle	dagen	
hetzelfde	zijn	maar	de	tijd	toch	verstrijkt?	Alcohol.	Geen	enkel	plan	hebben	is	ook	
bevrijdend.	
	
Corona	week	#weetiknietmeer	
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